
SEMINARIE HAGEVELD 

 

        Heemstede, mei 1966 

 

 

Geachte Ouders , 

 

Het is lang geleden dat u een “Kontakt met Hageveld” hebt ontvangen. 

Nu Uw zoon zo dikwijls en regelmatig thuis komt, hoort U alle nieuwtjes 

per omgaande en blijven voor ons alleen te melden over de dingen van gro- 

ter gewicht. Er zijn nu echter op Hageveld enige persoonswisselingen in  

de personeelsbezetting dat ik meende U hiervan melding te moeten doen,  

zij het dan ook alleen maar in een kort briefje en niet door een uitvoe- 

rig "Kontakt met Hageveld".  

Er zijn op Hageveld de volgende veranderingen. 

Mijnheer J. Verspaandonk, bijna twintig jaren als leraar klassieken en 

tekenen aan Hageveld verbonden, die vorig jaar reeds deze functies neer-

legde om Archivaris van het Bisdom te worden, maar toch op Hageveld was 

blijven wonen, heeft de vorige week de "Porta Coeli", d.w.z. de hoofd- 

deur van Hageveld, voorgoed achter zich dichtgetrokken, en hij woont nu 

in de Jansstraat te Haarlem, vlak naast het bisschoppelijk Museum. Kan  

een archivaris idealere buren hebben? Onder veel dank hebben wij afscheid 

van hem genomen.  

Ik heb U nog een tweede afscheid te melden, dat U, Ouders, meer zal aan-

spreken, en wellicht ook enigszins zal verbazen. Na twee jaren prefekt  

te zijn geweest van V en VI gaat Mijnheer B. van Sante Hageveld verlaten. 

Hij is benoemd tot kapelaan aan de dekenale kerk van Hoorn. In de voorbije 

twee jaren heeft Mijnheer Van Sante met inzet 'van geheel zijn persoon er 

naar gestreefd alles te doen wat de niet gemakkelijke functie van prefekt  

van de twee hoogste klassen van hem vroeg. Zijn dienstbaarheid aan en 

bereidwilligheid voor Hageveld en vooral voor V en VI zijn zeer groot ge-

weest. Voor dit alles ons aller dank, die ik, Ouders, ook namens U hem  

wel mag geven. Toch voelde Mijnheer Van Sante zelf dat zijn eigenlijke 

kracht in de gewone parochiezielzorg is gelegen. Zijn verzoek om weer in  

de kapelaanspraktijk geplaatst te worden is voortgekomen uit de overtui-

ging dat het Bisdom het meeste vrucht van hem zal hebben, daar waar hij  

in overeenstemming met eigen aanleg en capaciteiten het vruchtbaarst kan 

werken. Mijnheer van Sante onze dank, Gods zegen en veel succes! 

 

Een verandering van functie die geen afscheid betekent, is het heengaan 

van Mijnheer G. Geukers als prefekt van I en II. Er is geen figuur op 

Hageveld die bij Ouders en jongens zo bekend is als hij, en dit niet al- 

leen omdat hij de grootste is van alle op Hageveld levende wezens, maar 

omdat alle nieuwe1ingen en hun Ouders met hem altijd het eerste kennis 

maakten. Deze eerste indrukken waren onuitroeibaar en zo werd Mijnheer 

Geukers Hageveld en Hageveld Mijnheer Geukers. Ruim 11 jaren heeft hij 

als een rots in de branding van het hageveldse leven gestaan. Daarvoor 

moeten heel veel mensen hem zeer dankbaar zijn. Dat zijn er dan ook zeer 

velen, en ik reken mijzelf daar gaarne onder. Maar Mijnheer Geukers blijft 

op Hageveld. Zijn grote ervaring ten aanzien van het seminarie kunnen en 

willen we niet missen. Hij zal echter geen direkte bemoeiingen meer met  

de jongens hebben. Hij zal zijn aandacht en werkkracht moeten wijden aan 

het instituut seminarie als zodanig: naar binnen: ontwikkeling en ver-

nieuwing die passen in de hedendaagse situatie -- naar buiten: contacten   



met officiële instanties, andere seminaria en internaten, priesters, on-

derwijzers en Ouders.  

De regelingen van het KOSTGELD, STUDIEBEURZEN en KINDERBIJSLAG zal hij 

blijven verzorgen. Voor deze zaken verzoeken wij U contact met hem te 

blijven opnemen.  

Deze veelzijdige en moeilijke functie werd in zijn benoemingsbrief door de 

Vicaris-Capitularis van ons Bisdom aldus omschreven: "Ik benoem U tot as-

sistent van de Regent. In deze functie zult U worden belast met het onder-

zoek naar de structuur en de plaats van het Seminarie in onze tijd, ter- 

wijl de huidige problematiek van het roepingenvraagstuk ook Uw bijzondere 

aandacht zal moeten hebben. In dit verband zult U zich ook moeten oriente-

ren over de ontwikkelingen hieromtrent binnen heel de Nederlandse 

Kerkprovincie".  

En dat is dat, en nu maar hopen en bidden dat Mijnheer Geukers dit met 

evenveel overgave en met eenzelfde succes zal verrichten als dat het geval 

is geweest met zijn prefektschap van I en II.  

 

Als laatste verandering moet ik U dan nog mededelen de benoeming van een 

nieuwe surveillant: Mijnheer W.J.J. Klück, die kapelaan was in de parochie 

van O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Haarlem-Noord. Mijnheer Klück welkom  

op Hageveld.  

 

Door al deze veranderingen moesten we de functies in het internaat anders 

gaan verdelen. De getroffen regeling is slechts een voorlopige. Zij geldt 

tot aan de grote vakantie en ziet er als volgt uit: 

Mijnheer J. Bloem prefekt van I en II met Mijnheer P. de Reus als surveil-

lant (enz. enz.)• 

Mijnheer C. Backx prefekt van III en IV met als surveillant Mijnheer W. Klück; 

Mijnheer Th., Dekker prefekt van V en nog eventjes van VI.  

 

En met al deze mensen werken we nu weer verder op hoop van zegen tot welzijn 

van Uw zoon.  

 

Tenslotte nog mijn beste wensen voor U en voor heel Uw gezin, en dat Uw zoon 

dit schooljaar succesvol mag beëindigen.  

 

       Met vriendelijke groeten, 

 

 

       E.J.M. Hupperetz, regent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: Dit is een kopie van een origineel, gezet in het Traveling Typewriter Font. 

 

 


